
Vakantiekriebels ! 

Onze ledenbarbecue zit er op wat betekent dat de vakantieperiode voor de geluk-

kigen onder ons is aangebroken. Nog even de stress verbijten van de incheckcon-

troles op de luchthaven, van files op de weg of treinvertragingen. Maar dan wacht 

ons een warm welkom op onze zorgvuldig uitgekozen vakantiebestemming. Of toch 

niet? 

De afgelopen weken kwam het ene na het andere onheilspellende bericht van onze 

zo geprefereerde vakantiebestemmingen.  

Amsterdam wordt onleefbaar! Er zijn te veel toeristen. Amsterdam is niet langer 

geïnteresseerd in massatoerisme. Neen, enkel de welgegoede , rustige, mu-

seumbezoekers zijn nog welkom. De bezoekers van de walletjes, koffieshops en 

airbnb-gangers zorgen enkel voor overlast. In Venetië horen we dezelfde geluiden. 

De huizenprijzen in de steden stijgen spectaculair zodat de gewone stedeling zich 

geen huis meer kan permitteren. Airbnb-vehikels kopen systematisch alle huizen 

op. En dan vergeten we nog de tonnen afval die deze toeristen achterlaten. Ook in 

België dreigt de balans in Brugge, Gent, Antwerpen en Brussel naar de verkeerde 

kant over te hellen.  

Een voor de hand liggende oplossing blijkt er niet te zijn. We zijn gewoonweg met 

te veel mensen op deze aarde en de economische groei en ontwikkeling van de 

laatste 30 jaar heeft er voor gezorgd dat een steeds grotere groep van mensen 

over voldoende middelen beschikt om te reizen. Soms meerdere keren per jaar. 

Mogen we er dan niet meer op uittrekken? 

Tuurlijk! Maar wanneer je er deze zomer op uittrekt denk er dan bovenal aan om 

respect te tonen voor de inwoners van je vakantiebestemming. Zij moeten wellicht 

werken en hebben nood aan een goede nachtrust. Toon ook respect voor hun 

leefomgeving en gooi je afval in de daarvoor voorziene vuilbakken en bij een gebrek 

aan is jouw rugzak een goed alternatief.  

Verder wens ik jullie een fantastische vakantie. Voor zij die het iets minder ver zoe-

ken, niet getreurd, we hebben in België en onze buurlanden ook mooie parels.  

Ik hoop jullie allemaal weer te zien op ons Mosselfestijn dat dit jaar doorgaat op 

zaterdag 9 en zondag 10 september. 

 
Veel plezier!   

 

Johan   

Agenda  

1 sept.   Praatcafé 

 

9 sept.  Mosselfestijn 

10 sept.  Mosselfestijn 
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Mijn sprokkels  - Mei 

 

1 mei! Toen ik nog ging werken was dan iedereen blij. 1 mei was feestdag, en een vrije dag voor de meeste wer-

kende mensen. 1 mei? Keuze te over, want de Dag van de Arbeid, die wordt gevierd door niet te gaan werken en 

te genieten van wat je graag doet. Wij zongen dikwijls op het werk het liedje “ ‘t zijn zotten die werken, voor dat 

arm pensioen, moet je zeker niet doen”.                                                                             

Mei is de maand waarin de natuur weer volop tot leven komt. De werkzaamheden op het land zijn in de vooraf-

gaande maanden maart en april weer hervat met in mei als resultaat uitbundig bloeiende fruitbomen, bloesems en 

tuinen vol bloemenpracht. De maand mei staat daarom ook wel bekend als de ‘bloeimaand’. De mei begint met 

“Maai Mei Niet”, vroeger niets van gehoord en opeens hoor ik het langs alle kanten. Wat een gedoe: de voor-

standers en de niet de moeite vinders en nog een hele uitleg van specialisten die volgens hun het zeker weten. De 

Maai Mei Niet-plantenlijst geeft een indicatie: 18 soorten bloemen komen in veel gazons voor, maar niet in elk 

gazon. Hoeveel en welke bloemen u na één maand niet of minder maaien zal aantreffen, is afhankelijk van het bo-

demtype van uw tuin, hoeveel u in het verleden heeft gemaaid, bemest of gesproeid, het aantal uren zon in uw 

tuin. Door in mei je gras niet te maaien, voorzie je heel wat bijen en vlinders van cruciale voedingsbronnen. 

Nietsdoen was nog nooit zo goed voor onze biodiversiteit. Maar hoe goed precies. Maai Mei Niet: de geschiede-

nis in een notendop. Het concept ‘No Mow May’ ontstond in het Verenigd Koninkrijk in 2019 als initiatief 

van Plantlife, een internationale liefdadigheidsorganisatie voor natuurbehoud. Het waaide in 2020 over naar Bel-

gië. Met de slogan ‘Doe iets voor de natuur’ werden inwoners van België toen opgeroepen hun gazon met rust te 

laten ten behoeve van de biodiversiteit: Een Belgische weekblad werkte daarvoor samen met onder meer de KU 

Leuven en het Ministerie voor Natuur. In België was het een groot succes. Meer dan 6.000 deelnemers, 60 ste-

den en gemeenten die op de kar sprongen, massaal veel aandacht in de pers en een prachtig resultaat: 5 miljoen 

bijen kregen elke dag te eten dankzij de ongemaaide gazons.” In 2022 waren dat er zelfs 17 miljoen, het was een 

gigantisch succes. De Romeinen lang geleden, vereerden deze Griekse moedergodin opdat zij de dingen van de 

natuur zou laten groeien. Zij noemden de meimaand (Maius in het Latijn). Mooi toch! 

Hemelvaartsdag! Is een christelijke feestdag die het einde van Jezus' leven op aarde aangaf met een verhaal over 

afscheid nemen. Het is nooit leuk als je afscheid moet nemen van je familie of vrienden. Afscheid nemen is een 

moeilijk proces, ook voor degene die zelf afscheid  nemen van alle dierbaren om zich heen. Het is hierbij belang-

rijk om op je eigen manier afscheid te kunnen nemen. Rouwen is niet voor niets een werkwoord. Een goed af-

scheid draagt bij om goed om te kunnen gaan met het verlies. Hoe ouder je wordt, hoe meer afscheidsmomenten 

waar je doorheen moet. Alleen de mooiste herinneringen helpen je verder gaan, koester de warme momenten, 

sla ze op in je hart, en blijf genieten van elk mooi moment in je herinneringen. Denk aan de woorden “ Ga nooit 

heen zonder praten of een zoen, wat je ’s avonds hebt verlaten kan er ’s morgens niet meer zijn” (uit een gedicht 

van Toon Hermans). 

Je bent maar zo oud als je je voelt. Wellicht een cliché, maar die bevatten zoals je weet meestal een kern van 

waarheid. Los van lichamelijke en mentale problemen heb je toch heel wat in eigen hand en kan een positieve 

levenshouding een gunstig effect op je algemeen welzijn hebben.  

"Leeftijd zegt eigenlijk niks meer. Ik ken mensen van 81 die nog altijd mee zijn, en ik ken zestigers die stokoud zijn 

in hun hoofd." Het gunstig effect van een positieve levenshouding op waardig ouder worden. Willen of niet, we 

worden elke dag weer wat ouder. Je kan daar over jammeren, maar een positieve levenshouding blijkt volgens 

meerdere studies wereldwijd bekend. Volgens mij is daar geen balans in, dat ligt aan de omstandigheden. Ik ben 

echter altijd verbaasd als ik mijn eigen leeftijd ergens moet zeggen. Goh, ben ik al zo oud? Ik kan me nog herinne-

ren dat ik een tiener was en iedereen van die leeftijd oud vond... Ik had graag dat ze mij “Mevrouw” noemden in 

die tijd. En nu heb ik graag dat er iemand zegt: “Juffrouwtje, hoe gaat het?” Ikzelf voel  mij  jong van geest, maar 

mijn botten en heel mijn gestel zet ik op 79 jaar, ik ben gebroken als ik in mijn tuin gewerkt heb. En het zal er niet 

op verbeteren.                                                

 

Lily 



Een duik in ons archief 

Bekende Merchtemnaren : 

De Suisse (kerkbaljuw) 
 

Het is een verhaal dat al een tijdje tot het verleden behoort, althans 

wat Merchtem betreft.  Onder ons heeft allicht niemand meer de 

“Suisse” in de kerk nog in levende lijve gezien.  

De “Suisse” of Kerkbaljuw was een kerkdienaar die onder het gezag 

van de lokale pastoor de orde in de kerk diende te handhaven.  Hij had 

grotendeels ook een ceremoniële functie zoals de pastoor bijstaan bij 

het celebreren van de mis.  Maar uit onze kinderjaren herinneren we 

ons toch vooral de strenge meneer die met een begrafenis-pas in de 

kerk ronddoolde, gewapend met een hellebaard en daarbij doorgaans 

stoer kijkend.   Het was algemeen geweten als je durfde te praten 

tijdens de mis of erger nog, kwajongensstreken uithalen, riskeerde je 

wel de kerk te worden uitgestuurd en/of bestraft al naargelang.  Maar 

ook de volwassenen waren beducht voor deze handhaver.  Het zou je 

maar overkomen dat je om een of andere reden wordt aangesproken 

in een bomvolle (toen was dat zo) kerk, midden de mensen die je haast 

allemaal persoonlijk kende, met het verzoek wat in te tomen of, erger 

nog, de misviering te verlaten. Dus braaf zijn was en bleef de 

boodschap. 

De kerkbaljuw was een functie die niet altijd heeft bestaan in de kerk.  

In feite is de kerkbaljuw zoals we hem konden kennen ontstaan in de 

19de eeuw.    

In vroegere tijden bestond er ook wel iets als een ordehandhaver in de 

kerk maar meestal ook als hulp van de pastoor.   Omdat de kerkbaljuw vaak vergeleken werd met de Pauselijke 

Zwitserse Garde kwam in de volksmond al snel het woord “suisse” in gebruik. 

Uit welingelichte bron vernemen we dat in Merchtem pas in 1850 een kerkbaljuw wordt aangesteld.   De 

laatste, in opvolging van J. Lepever (wellicht de eerste) was Frans Dominicus VAN GUCHT, aangesteld in 1881 

en bleef dat tot zijn dood in 1928. Tot daar de geschiedenis van de Merchtemse kerkbaljuw. 

In de ons omgevende parochies, Asse, Lebbeke, Londerzeel e.a. heeft de functie van kerkbaljuw veel langer 

bestaan. Het is daar n.a.v. een of andere begrafenis of huwelijk in deze parochies dat we kennismaakten met 

de fameuze ‘suisse’. 

Waren ze intussen haast overal verdwenen, in grotere kerken en kathedralen is het 

ambt blijven bestaan tot op vandaag.  Uiteraard louter ceremonieel  en/of toeristisch.  

Zover zelfs dat er bvb. In Aarschot opnieuw een kerkbaljuw in dienst is gekomen en 

het ambt dus in ere werd hersteld. 

In Merchtem bleef de naam noch nazinderen : kleinkinderen werden nog steeds de 

bijnaam  “….van de suisse” toebedeeld. 

Frans Dominicus VAN GUCHT 

Bron :   “Merchtem kerk en parochie”                                                                                                                                       jullien 

 

  

  



Een terugblik op ... 

KWB - Femma Daguitstap 

 



Mosselfeest 



Zomerkruiswoord 305 

1. Engels landhuisje - Palestijnse organisatie - Soort paddenstoel, truffel. 1. Zeer stormachtig deel van de Noordzee - Klein puntje - Object in het 

heelal waaruit geen licht kan ontsnappen.

2. Bezieling, vermaak - Kattenras - Vervoermiddel - Bevroren dauw. 2. Bloem - Ontsmetting - Technische Universiteit - Groot, log bestuurlijk 

lichaam.

3. Ogenblik - Deugd, gunst - Havenstad in India - Ex-president van de USA. 3. Niets, niemendal - Vertraging - Koeiengeluid - Plaats in provincie 

Namen - Biljartstok.

4. Rector magnificus - Lidwoord - Chinese filosofie - Sprookjesachtig - 

Voormalig inwoner van de EU.

4. Wegens - Figuur uit 'FC De Kampioenen' - Mondwater - Hongerlijden - 

Per jaar.

5. Plaats - Landcode Peru - Frans gokbedrijf en wielerploeg - Kleine 

inhoudsmaat - Oude lengtemaat - Windvrije zijde - Herfstvrucht.

5. Bevlieging - Onderwijs - Cowboyfeest - Uit een bepaalde waalse stad - 

Serie.

6. Suikergoed, versnaperingen - Een zekere - Spitwerktuig - In orde - En 

andere.

6. Tegenover - Zielenherder - Ottomaan - Algemeen bekend, berucht - 

Windrichting.

7. Loot - Gesneden stier - Houten drinkbakje - Griekse letter - Donkere 

Spaanse wijn - Landcode Moldavië.

7. Jongensnaam - Jeugdpuistjes - Domina - Familielid - Houten pen, wig.

8. Als onder - Deel van een bijenkorf (omgek.) - Hulpzender ter 

ondersteuning van de hoofdomroep.

8. Geliefde van Zeus - Bijbelse reus - Bromium -Onnozel meisje - Deo 

volente - Roem.

9. Stevig muziekgenre - Visje - Gast - Kluitenbreker - West-Vlaamse rivier. 9. Grappenmaker aan het hof - Japanse parelduikester - Behoeftig, 

tekortgedaan.

10. Loofboom - Riviertje in N-O Frankrijk - Barium - Argentum - Vriend (Fr.). 10. Beryllium - Soort conifeer - Muurschildering - Pauselijke driekroon.

11. Frans lidwoord - Lage druk - Laagwater - Mansnaam (… De Cock) - 

Oude Spaanse munt - Rivier en wijnstreek in Duitsland.

11. Schat, engeltje - Voorstedelijk, suburbaan (Eng) - Muziekinstrument - 

Harde klap.

12. Lood (scheik.) - Buitenaards wezen - Vreemd - Beneden - Groep 

wielrenners.

12. Regelmaat - Imitator - Organisatie van Amerikaans Staten - Golfterm - 

Houtsoort.

13. Van zeer hoge leeftijd - Rond voorwerp - Deel van een hengel - Mak - 

Tweeklank.

13. Landcode Oman - Muggenlarve - Fabelachtig wezen - Gang van een 

paard, weke brij - Chinese voornaam - Ingenieur.

14. Welige groei - Kruidenlikeur als aperitief - Bedenkelijke toestand - 

Crèmekleurig, gebroken wit.

14. Smalle, langwerpige strook - Katachtig - Moeder - Hoge mannenstem.

15. Hij - Ieder - Jamaicaanse beweging - Voedsel, rijk aan bouwstoffen, 

waaraan gunstige of heilzame eigenschappen worden toegeschreven 

(Eng.).

15. Huidbedekking - Ontvangkamer - Spoedig - Leugendetector.

16. Computerterm - Houtgewassen - Rivier in Italië - Geliefde van Zeus - 

April (afk).

16. Van geringe diepte - Lange golf - Som waarbij je een getal door een 

ander getal deelt - Overdreven - Smikkelt.

17. Uitstap per spoor - Beroep - Gemeente in Vlaams-Brabant. 17. Bureau dat mensen die een partner zoeken, met elkaar in contact 

brengt - Olympisch Comité - Vaar, peddel.

18. Gerecht met als hoofdingrediënt een bep. soort kool - Ongehuwde staat 

van priesters.

18. Opdracht - Aanwijzend vnw. - Slede - Vetten - Ivoor.

19. Koeionere, terge - Omwille van - New York T imes - IJzeren mondstuk 

voor een paard - Oude lengtemaat.

19. Graszode, plag - Jaargetijde - Boven - Hoofdstad van Zuid-Korea - 

Steltloper met lange dunne snavel.

20. Slotwoord - Besloten vereniging - Demonstrant - Bedrog, vals - 

Meisjesnaam.

20. Grondtoon - Insect - Ambtsgewaad - Tafelgast - Verdediger, laatste 

man - Landcode Kenia.

21. Overrijp - Het Romeinse Rijk - Verbod - Arrondissement (afk) - Goud (Fr) - 

Rond chocoladesnoepje.

21. Kermis - Nonkel - Feestelijke kleding - Muzieknoot - Tweepolig.

22. Buislamp - Verzamelde journalisten - Chniese maat - Kruidenthee - 

Priesterkalotje.

22. Stoere jongen - Sliert - Alternatief genezer - Bevel aan een hond.

23. Waagstukje - Waterfiets - Borrels - Werkend beginsel. 23. Muze van het minnedicht - Oostenrijks componist - Wedren voor 

paarden zonder berijders - Wijnlokaal.

24. Onhoudbare tennisopslag - Gewricht - Natuurlijke oneffenheden - Soort 

antilope - Slobkous.

24. Kleefmiddel - Vochtophoping - Plaats - Boerderij - Van een.

25. Alarm dat op korte termijn thuiswerk mogelijk maakt - Gamma aan 

keukengerei.

25. Eiland in de Middellandse Zee - Anjerachtige sierplant - Fr. 

kledingmerk met de groene krokodil.

Breng de letters uit de genummerde vakjes in dezelfde volgorde over naar het trefwoord (vakje met nr. 1 is de eerste letter, …) en 

bezorg het trefwoord vóór vrijdag 18 augustus 2023 in de bus bij een bestuurslid, of mail het naar: svandevenster@gmail.com

Je kan ook op het invulformulier op onze website terecht: https://www.kwbpeizegem.be/kleine-raak



Kruiswoord voor een lange warme zomer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 41 46 1 11

2

3 2 5

4 31 4 38

5 18

6 45

7 9 3

8 7

9 22 44 6

10 27 8

11

12 25 12

13 10 24

14 42 43 39

15 34 40 16

16

17 28 15 47 37

18 21 26

19 17 36

20 32 50

21 48

22 30 19 23

23 13

24 33 29

25 14 35 20 49

Vul de letters in de overeenstemmende vakjes in, en je bekomt een citaat van J. W. von Goethe.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

;

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

!

Naam: 

Adres: 



KWB Peizegem bestuur 

Julien Robberechts, Brusselmanstraat 80, Buggenhout, 052/34.22.98 

julien.robberechts@telenet.be 

Fons De Potter, de Heide 68, Peizegem, 052/37.15.57 

a.depotter@telenet.be 

Marc Van Herp, Peizegemstraat 28, Peizegem, 052/37.07.54        

vanherpmarc@gmail.com 

Francois Horio, Middelstraat 74, Peizegem, 052/37.05.15                  

horiofrancois@skynet.be 

Stefan Van de Venster, Lentepark 18, Buggenhout, 052/33.76.05      

svandevenster@gmail.com 

Luc De Dobbeleer, Huibout 41, Peizegem, 052/37.46.60 

lucdd1963@gm ail.com 

Gert De Block, Bosdreef 11, Buggenhout, 052/34.15.68                        

Johan Guns, Nieuwbaan 108A, Peizegem, 0486/72.79.10 

jguns@telenet.be 

Patrick Segers, De Heide 71, Peizegem, 052/37.42.27                             

segers.p@telenet.be 

Geert De Block, Bleukenweg 75, Merchtem, 0479/81.75.66                            

gblock@scarlet.be 

 

Ook hard nodig 

Beheer ledenbestand 

Stefan Van de Venster 

 

Financiën en verzekeringen 

Geert De Block 

 

Lokaal, materiaal, T-shirts 

François Horio 

 

Website (www.kwbpeizegem.be) 

Tijs Van De Venster, Johan Guns  

 

Kleine Raak 

Redactie: Stefan Van de Venster 

Distributie: Marc Van Herp 

 

En natuurlijk de vele helpers in de  

werkgroepen 

 

Badminton op maandag om 20u in de 

sporthal van de tuinbouwschool 

 

Fietsen op zondag om 9u aan “Ons 

Parochiehuis”  

 Oplossing kruiswoord 304 

Het trefwoord was: FIETSKNOOPPUNT. 

 

De prijs wordt door de wijkmeester bezorgd 

aan Hilde Van der Hasselt . 

Proficiat!   

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

1 N A A L D H A K K E N R A C E  
2 O N G E R E G E L D  A L O E  
3  T A N I  O R I E N T  L T  
4 T I  S E L E N E  S E S A M  
5 W E B  S E T  K A  L A  O  
6 IJ K E N  N I S  U R  L O B  
7 F  Z O E T  O M  I T A L I  
8 E N E R G I E S U B S I D I E  
9 L O T  O C T  G E  P E E L  

10 M E E R  E S P  U N I  S   
11 O  N O E L  O R K A  B E S  
12 E M E L T  C R U  S T O L P  
13 D O  K A A I  Z W A A N  O  
14 E T N O G R A F I E  A G I O  
15 R O M P E R  V E T B L O E M  

 


